IN DIT NUMMER COLUMN

DE ALLERLIEFSTE
KLEUTERJUF

Ik heb vier jaar op de kleuterschool gezeten.
Toen ik twee jaar was, wilde mijn moeder
weer als kleuterleidster aan de slag. Het was
halverwege de jaren zestig en créches
bestonden niet of nauwelijks. Regels waren
er destijds ook minder, dus ik ging gewoon
mee naar school. De school, de kleuters, ik
ben er altijd blijven komen. Had ik een dagje
vrij van school, dan ging ik helpen bij mijn
moeder in de klas. In schoolvakanties gingen
we schoonmaken, legoblokjes wassen,
puzzels controleren.
Als ik geluk had, mocht ik in het magazijn.
Een paradijs voor het knutsel- en tekenkind
dat ik was. Dan mocht ik een tasje vullen voor
thuis met heerlijkheden als vouwblaadjes in
alle kleuren, zilver- en goudkleurig papier en
vlechtstroken. Materiaal dat nu overal te koop
is, maar dat destijds bijzonder was.
Als puber tekende ik werkbladen voor mijn
moeder. Ze miste vaak in bestaand materiaal
begrippen die ze met de kinderen wilde oefenen.
Boven, op, onder, achter, allemaal noodzakelijk
om goed te leren lezen en schrijven. Op haar
beurt hielp ze mij later met mijn eindexamen-
scriptie Nederlands. Over onze gezamenlijke
liefde: prentenboeken. Ik scoorde een 9.
Over sterk en slim zijn Het was daarna niet meer dan logisch dat ik
naar de Kunstacademie zou gaan. Vlak na mijn
afstuderen, is mijn moeder vrij plotseling jong
overleden. Haar school, de kinderen en die
Lezen over |im0nademoedel’5 en brulbaby’s wereld eromheen groeide van mlJ weg. Tk werd
kunstenaar met grote dromen.
Pas nadat ik zelf moeder werd, kwam ik weer
in aanraking met kinderboeken. Liefde op het
tweede gezicht. Tijdens het maken van mijn

allereerste prentenboek had ik het gevoel dat
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geven aan gevoelens, het
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mijn boeken. Allemaal
Met foto’s en illustraties

geleerd van de allerliefste

kleuterjuf van de wereld.
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Met leeuwen, beren en vieermuizen

Onroerende en fantasievolle verhalen

Pauline Oud

PPauline Oud is onder andere bekend van de
gprentenboekenseries Fien en Milo, Kas en Saar.
P 'Haar nieuwste boeken Big gaat zwemmen
gn Big gaat logeren zijn te winnen op
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SYMROLEN

De boeken in dit magazine zijn per groep
ingedeeld. Binnen de groepen verschilt het
leesniveau. De verschillende niveaus worden
aangegeven met onderstaande symbolen.
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